« Ik ben fier vrijmetselaar te zijn !
Doch, weinig mensen weten dat ik vrijmetselaar ben.

Het vrijmetselaar zijn op zich is voor mij onbelangrijk.

Wie ik als mens ben en wat ik doe, dat is belangrijk.

Ik ben wie ik ben en mijn omgeving kan me daarop beoordelen.
Vrijmetselaar zijn is mijn eigenheid.

Ik heb geen hogere opleiding genoten. Ik heb gewoon een humaniora diploma.
De bewering dat de vrijmetselarij een bastion van hoogopgeleide mensen is, is niet
helemaal waar. We zijn een “allegaartje” van de maatschappij. Zeer boeiend uiteraard.

Tijdens onze ontmoetingen luisteren we naar elkaar en debatteren we vaak.

We leren er van elkaar.

Dit is de reden waarom ik vrijmetselaar ben geworden.

Vrijmetselarij heeft mijn leven verrijkt en zo beinvioed dat ik in het profane leven zeer
gelukkig geworden ben. »



